9.6.1 Verzekerd zinken

“De grote schades komen altijd ‘s avonds of
‘s nachts”, weet Rob Goemans van ‘Goemans
Makelaars in assurantién’ uit ervaring. De ras-
echte Hagenaar wordt beroepshalve nog wel
eens uit bed gebeld. Toch zou hij geen ander
werk willen doen. “Het leukste aan mijn werk
is dat je anderen kunt bijstaan in moeilijke tij-
den. Ik herinner me een zondagochtend dat ik
onderweg was naar de tennisbaan en over de
Troelstrakade reedt. Ik zag opeens dat de woon-
boot van een cliént half in het water lag en aan

het zinken was. Er moesten kraanwagens en een

pompbedrijf bijgehaald worden. |k ben uitge-
stapt om te helpen.”

Vanuit een pand op de Laan van Meerdervoort
adviseren en bemiddelen Goemans Makelaars
op het gebied van verzekeringen, hypotheken
en onroerend goed en zijn actief op het vlak van
VVE-beheer en particuliere belastingaangiftes. Het
verzekeringsbedrijf bestaat al sinds 1938, toen
het opgericht werd door Gerard Goemans. “Mijn
vader was hulpkoster bij de Kamperfoeliekerk in
zuidwest Den Haag”, herinnert Rob zich. “Zodra
hij hoorde dat bij iemand een baby was geboren,

ging hij daarop af. Mensen sloten dan bijvoor-

beeld overlijdensverzekeringen of studieverzeke-
ringen bij mijn vader af.”

Gerard Goemans dreef zijn eenmanszaak in het
begin vanuit huis. Zijn kantoor bestond uit een
‘bureautje met kaartenbak’. Rob ging als jongetje
van amper zes jaar met zijn vader mee om de
premies te innen, die toen wekelijks werden opge-
haald. “Dat ging gewoon contant, giraal betalen
bestond nog niet. Wij waren de hele dag met de
auto weg. Mijn moeder vond dat wel lekker rus-
tig.” Zelf kwam hij al op achttienjarige leeftijd in
de familiezaak werken. Het bedrijf, ooit begonnen
als eenmanszaak, heeft inmiddels tien medewer-
kers in dienst en opereert landelijk. “Als tweede
generatie doe ik nu zaken met de tweede generatie
klanten, de ‘kinderen van’ dus.” Over een eventu-
ele derde generatie doet Rob geen uitspraak. “Dat

mogen mijn kinderen zelf weten”, lacht hij.
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